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Dit is de eerste Nieuwsbrief van 2023. 
Je staat er eigenlijk niet bij stil maar 
het is al de zesde jaargang! We heb -
ben een druk najaar achter de rug en 
ook nu zijn we nog volop bezig. Niet 
�D�O�O�H�H�Q���P�H�W���G�H���µ�E�D�N�¿�H�W�V���G�L�H�Q�V�W�H�Q�¶���R�S��
vrijdag, zaterdag en zondag, het  
rijden met de busjes van dinsdag t/m 
zondag maar ook nog met Museum 
Slager en de kerststal in de Sint Jan. 

Wat gebeurde er zoal in de afgelopen 
maanden: We stonden een weekend in 
november de bezoekers van de Oldtimer 
Beurs in het Autotron te woord en we ver -
welkomden Sinterklaas! De Margriet Win-

terfair ging dit gelukkig weer door, welis -
waar met minder Engelen dan we gewend 
waren. We begroetten we de ca. 65.000 
bezoekers en wezen hen, waar nodig, de 
weg.

Op 7 december 
kwamen we sa-
men in Brasserie 
Bolwerk om bij te 
praten met een 
�N�R�S�M�H���N�R�I�¿�H���R�I��
thee, gevolgd door 
een groepsgewijze 
‘trektocht’ door de 
stad om de route 
van onze busjes 
onder aandacht 
van de ondernemers in de stad te  
brengen. De bijeenkomst werd afgesloten 
met een gezellige borrel. 

Veel leesplezier,  
De redactie



Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is ons 

gezellig samenzijn in het Bolwerk aan de Sint-Jans -

singel al weer een maand geleden. Voorafgaand 

aan die bijeenkomst hadden we naar aanleiding 

van het artikel dat net daarvoor in het Brabants 

Dagblad stond al een positief gesprek gevoerd  

met wethouder Marianne van der Sloot. Wat daar 

mondeling was toegezegd, is inmiddels schriftelijk 

bevestigd door een herziene subsidiebeschikking 

voor de komende vier jaar. We hebben 2022 dus 

met een positief gevoel kunnen afsluiten. 

Ondertussen hebben we ook contact gehad over het  

gebruik van de Moriaan. Tot 1 januari hadden we over 

het medegebruik afspraken met de gemeente maar 

vanaf heden wordt het grootste deel van dat gebouw 

geëxploiteerd door Den Bosch Partners. In deze zelfstan-

dige organisatie werken diverse partijen samen zoals de 

culturele instellingen, de horeca en ondernemers uit de 

binnenstad. Directeur bestuurder Mark de Greeff heeft al 

aangegeven dat we van harte welkom blijven in het pand 

en hij wil  binnenkort graag nog eens doorpraten over 

intensivering van de samenwerking.   

De oproep om suggesties aan te leveren voor plekken die 

geschikt zouden zijn voor het plaatsen van de laatste 

Blauwe Stoeltjes heeft een drietal suggesties opgeleverd. 

Op dit moment onderzoekt de ontwerper samen met de 

betreffende afdeling van de gemeente of de locaties zich 

daartoe lenen en zo ja dan krijgt de buurt de gelegenheid 

om te reageren en als er geen bezwaren zijn worden ze 

geplaatst. 

 

Wellicht is het jullie opgevallen dat bij de nieuwe  

bestickering van onze elektrische busjes de route is  

toegevoegd en dat duidelijker is aangegeven dat iedereen 

er gratis gebruik van kan maken. In samenwerking met  

het Noordbrabants Museum onderzoeken we nu ook nog 

of het mogelijk is om bij de volgende bestickering beide 

busjes als basis blauw te ‘wrappen’ zodat ze niet alleen 

onze naam meer eer aan doen maar vooral ook nog meer 

opvallen.

Kortom: dank zij ieders inbreng weer enkele mooie  

ontwikkelingen nog los van wat diverse commissies in 

de steigers hebben staan zoals de nieuwe cursus van en 

voor de Blauwe Engelen die deze maand start en alle 

evenementen waar we een bijdrage aan lever(d)en. 

Wat zijn we toch een mooie club!  

Ans

Bericht van onze voorzitter

Normaal gesproken staat er wel een ‘Save the 

�'�D�W�H�¶���L�Q���G�H���Q�L�H�X�Z�V�E�U�L�H�I��  

Dat zou wat ons betreft 14 mei zijn, de dag waarop de 

Vestingloop georganiseerd wordt. De organisatie heeft, 

helaas voor ons, besloten de werving van vrijwilligers uit 

te besteden aan Eventmakers, specialisten in de werving 

van vrijwilligers voor sportieve evenementen.

Team Evenementen is natuurlijk teleurgesteld maar we 

hebben toegezegd alsnog beschikbaar te zijn mocht daar 

behoefte aan zijn. We houden jullie op de hoogte.



In haar voorwoord haalde Ans het al aan. Een, in het Brabants Dagblad, geplaatst artikel bevatte zoveel misinformatie 

dat ze daarover met de gemeente in gesprek ging. Voor wie de krant niet - gelezen - hebben hierbij foto’s van het arti -

�N�H�O�����'�H���µ�U�H�F�W�L�¿�F�D�W�L�H�¶���V�W�D�D�W���L�Q���K�D�D�U���Y�R�R�U�Z�R�R�U�G��

De Blauwe Engelen in beeld én op papier!

�$�O�O�H���N�R�I�¿�H�S�X�Q�W�H�Q���N�U�H�J�H�Q���U�R�Q�G���G�H���I�H�H�V�W�G�D�J�H�Q��
een mooie kaars aangeboden

Dit is de nieuwe, tevens laatste in deze 
lay-out, belettering van de busjes

Als je geluk had kreeg je van de
broeder in de bruine pij oliebollen!

Zeven Engelen ‘werkten’ mee aan de  
nieuwjaarsboodschap van de gemeente.
�9�R�R�U���H�H�Q���¿�O�P�S�M�H���Y�D�Q���G�H�]�H���E�R�R�G�V�F�K�D�S����
klik op de link en je hoort óók onze 
Engel Marja van Noort aan het woord. 
https://youtu.be/dqVOGxy4BiU



De BLENG Stad cursus die uit drie delen bestaat is 

afgelopen week gestart.  

Deel 1 over de geschiedenis van ‘s-Hertogenbosch werd 

in de collegezaal van het Stadsarchief gehouden. Caroline 

introduceerde Jac. Biemans, medewerker PR en Educatie 

Erfgoed ‘s-Hertogenbosch. Hij wist het gehoor van de 

eerste tot de laatste minuut te boeien en kreeg daarvoor 

aan het einde een warm applaus en als dank onze Blauwe 

Engelen kaars en een boekenbon aangeboden. Deze week 

deel twee en in de eerste week van februari volgt deel drie 

nog. Hierbij wat sfeerbeelden.

BLENG Stad van start!

De organiserende Blauwe Engelen: vlnr Broos Peters, Caroline 
Wijsman, Anne van Gelder en Barbara Klip.

Caroline introduceert Jac.Biemans             Jac. Biemans aan het woord            Volop aandacht

Het zangkoor  door Karel Barten

Een van de leuke evenementen die wij als Blauwe  

Engelen begeleiden is de kerststal in de St Jan.

Moeilijk is dat niet, want nou ja we zijn allemaal 

engelen. En blauw dat word je vanzelf van de 

kou! Als het buiten 30 graden is, dan is het binnen 

nog steeds gevoelsmatig min 20. Tja de vrouwen 

namen tenslotte niet voor niets stoven mee voor 

onder hun rokken. En de mannen maar afzien!

Dus is een goede voorbereiding essentieel. Flanellen 

lange onderbroek en hemd, skisokken, twee overjassen 

en twee witte wollen blauwe engelen dassen zijn niet 

overbodig. Twee paar handschoenen overigens ook niet.

Het is mijn eerste keer dus ik ben benieuwd wat ik moet 

doen. Elly, ervaren gastvrouw, stelt me snel op mijn 

gemak. Professioneel legt ze uit wat er van mij verlangd 

wordt. Kaartjes controleren en de kassa bedienen. De 

plebaan komt even langs en wijst ons op het kacheltje 

onder de tafel. Dus toch een stoof! In deze moderne tijd 

weliswaar niet met kolen maar elektrisch. Maar wie zou 

er klagen?

Voor de poort staan al behoorlijk veel mensen. Na  

opening is het een drukte vanjewelste. De meeste men-

sen hebben al een kaartje. Natuurlijk op de telefoon. 

Sommige duwen me dat ding bijna in mijn neus.  

Perplex zeg ik:” goh wat hebt u een mooie telefoon”. 

Trots knikken ze en vervolgen hun weg naar binnen.

In de ruimte naast ons staat een Belgisch? koor de  

sterren van de hemel te zingen. In één woord prachtig. 

�'�H���S�O�H�E�D�D�Q���Y�R�R�U�]�L�H�W���R�Q�V���U�H�J�H�O�P�D�W�L�J���Y�D�Q���K�H�W�H���N�R�I�¿�H�����]�R�G�D�W��

ook ons binnenste verwarmd wordt. Op een zeker  

moment vraagt hij ons om de toeloop even te doen  

stoppen. Het zangkoor wil ook graag de kerststal  

bewonderen en heeft al kaartjes gekocht.

Even later stroomt een groep van zo’n 40 mensen  

binnen. “Wij hebben al kaartjes hoor” roept een

van hen. “Tja” zeg ik, lolbroek die ik ben, “dat kan wel 

zo zijn, maar iedereen moet hier eerst een liedje zingen 

voordat hij naar binnen mag”. Dat is niet tegen de  

verkeerden gezegd. Spontaan draaien zij zich een  

kwartslag om en beginnen meerstemmig Stille Nacht, 

Heilige Nacht te zingen.

Wie zijn hier nu eigenlijk de engelen? Elly en ik rest niets 

anders dan op te staan en vol bewondering te luisteren. 

�1�D���D�À�R�R�S���N�O�D�S�S�H�Q���Z�H���R�Q�]�H���K�D�Q�G�H�Q���V�W�X�N�����1�D���L�Q���G�H���V�D-

cristie nog op een oliebol te zijn getracteerd, gaan twee 

Blauwe Engelen in echte kerststemming naar huis.



Je maakt wat mee! 073Vrijwilligersacademie heet nu Galant 

Wil je een mailtje sturen? Zo bereik je ons:

Bestuur:    stichting@gastvrij-shertogenbosch.nl 

Secretaris:     secretaris@gastvrij-shertogenbosch.nl 

Penningmeester:    fa@gastvrij-shertogenbosch.nl  

Pers & publiciteit:   woordvoerder@gastvrij-shertogenbosch.nl 

ICT:     ict@gastvrij-shertogenbosch.nl

Redactie/Communicatie:  redactie@gastvrij-shertogenbosch.nl               

Transport:    transport@gastvrij-shertogenbosch.nl

Evenementen :    evenementen@gastvrij-shertogenbosch.nl

P&O/Planning:    planning@gastvrij-shertogenbosch.nl

Innovatie & organisatie: io@gastvrij-shertogenbosch.nl

Hoi, 
vandaag wel een heel  
bijzondere dienst gedraaid.
Er kwam een man uit Peru 
asiel aanvragen als politiek 
vluchteling.
Veel over en weer gepraat 
via de vertaalmachine van 
Google. De plebaan  
ingeschakeld. Die heeft de 
politie gebeld en daarna  
nog met handhaving en  
een tolkentelefoon de man 
duidelijk gemaakt dat hij 
naar Ter Apel moest. 
Uiteindelijk heeft  
handhaving hem naar de 
trein gebracht en een  
kaartje gekocht.
Dus een enerverende  
ochtend.
Groetjes 
Elly en Marga

Gelukkig kunnen we weer deelnemen aan de cursussen die in het 

verleden door 073Vrijwilligersacademie werden georganiseerd. 

Onderstaand een kaart met daarop een code die je kunt invoeren als je 

aan een cursus wilt deelnemen. Er zijn geen kosten aan deelname  

verbonden. Tevens zie je de programma’s voor februari en maart.
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Beste wel een pittige ervaring voor Elly 

en Marga. 

Toch is het niet uniek dat er in de St Jan 

asiel wordt gevraagd. In 1979 bezetten 

ruim 200 Turkse mannen, vrouwen en 

kinderen zo’n 3 maanden lang de Sint 

Jan. De christelijke Turken wilden zo 

voorkomen dat ze terug moeten naar 

Turkije waar ze vanwege hun geloof in 

de verdrukking kwamen. Velen hebben 

zich later kunnen vestigen in Twente.

Voor meer informatie ga je naar:
www.galant.nl/vrijwilligersacademie


