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September bol van de activiteiten! 

Konden we in Nieuwsbrief 5 verslag doen van twee 
activiteiten waarbij Blauwe Engelen werden ingezet, de 
maand september stond er bol van. We waren present 
bij het Jeroen Bosch Dweilfestival. Frank van de Ven 
doet daar verslag van. Jeroen van Dillen stond centraal 
bij de TV-opname voor Omroep Max. Onze voorzitter 

Hilda Terlouw nam zélf deel aan Swim to fight cancer 
en haalde, uiteraard, de finish. Ook stonden we ons 
mannetje/vrouwtje bij de Open Monumenten dag. Ricky 
Sterks vertrouwde haar ervaringen toe aan het papier. En 
of dat nog niet genoeg was waren er weer veel Blauwe 
Engelen, voor de gelegenheid in het zwart, bij het Hippe 
Happen Festival in Rosmalen. De redactie wenst u in 
ieder geval weer veel leesplezier.

Dweilen met de Blauwe Engelen
door Frank van de Ven

Afgelopen zondag  3 september waren heel wat Blauwe 
Engelen te vinden in de Bossche binnenstad, ditmaal 
gestoken in kleurrijke geelgroene shirts met het Jeroen 
Bosch dweilfestival-logo. Kleurrijk waren ook de talrijke 
muziekskes, bloaskapellen, bandjes, trommelaars en 
toeteraars, die op die zondag op zo’n twintig podia in 
de stad hun muzikale noten over het talrijke publiek 
uitstrooiden. Ik heb als begeleider van de Hofkapel de 
Dors(t)vlegels  uit Heesch genoten van een bijzondere 
Engelendag. Ook de weergoden moeten het goed met 
ons hebben voorgehad want het was zomerweer met 5 
sterren! Martin had zijn blauwe brigade rond elf uur nog 
even voorzien van onze Gastvrijbutton, zodat we ook 
zonder dat mooie blauwe hemd goed herkenbaar waren. 
Kleurrijk was ook de uitdossing van menig muziekske, 
vaak getooid met fantasierijke namen. Voorbeelden? De 
Deurklinkers, Okalnix, Zzzzzenderbijband en de Fietsband; 
alleen het verzinnen van de naam zal al veel voorpret 
hebben gegeven. In totaal zo’n 70 groepen hebben de 
Bossche binnenstad van 12 tot 5 gevuld met vrolijke en 
vaak ook swingende klanken. De muzikale kwaliteiten 

lagen, althans voor 
zover mijn lekenoor 
dit kan beoordelen, 
op hoog niveau en 
dat gold vooral voor 
de groepen die op 
het hoofdpodium 
op de markt voor 
oog en oor van een 
deskundige jury hun 
kwaliteiten mochten 
demonstreren. Hans 
Tervoort is dan de aangewezen persoon om bij dit soort 
happenings de bands te introduceren en van zijn Bosch 
commentaar te voorzien. Ik heb het idee dat ook de  
Bossche kasteleins weer een topdag hebben gehad.  
Bloazen maakt dorstig en mijn hofkapel benutte de pauzes 
tussen de in totaal 4 optredens om de kelen goed te 
smeren. Voor bitterballen (effe wachten!), krentenbollen, 
koffie en donuts had de organisatie gezorgd en ik kan 
niet anders zeggen dan dat ik veel waardering heb voor 
de wijze waarop de organisatie, Stichting Jeroen Bosch 
Dweilfestival, dit evenement voor de derde keer heeft 
georganiseerd. En wij waren er weer bij!



Bij de omschrijving van de taken bij Monumentendag zag 
ik dat er geteld moest worden hoeveel mensen deelnamen. 
Super, want dat kan zittend, zodat ik eindelijk aan de 
slag kan voor Gastvrij ‘s-Hertogenbosch!! (Kan niet lang 
staan, dus veel taken vallen af.)
In de Hinthammerstraat is de winkel van de Dry Mollen 
nog in originele staat. De toonbank en de wand met uit-
stalling van de koffiesoorten enzovoorts, zijn monumen-
taal. Het bedrijf dat er nu in zit, gebruikt deze ruimte als 
kantoor: toonbank is bureau, in de koffieblikken zitten de 
kantoorbenodigdheden. En met twee heel goede kantoor-
stoelen, waardoor Coby en ik de gasten zittend konden 
ontvangen. Gezien de kleine ruimte en de vele bezoekers 
zou het ook onhandig geweest zijn om aan de andere 
kant van de toonbank te staan. Er was een constante 
aanloop van geïnteresseerden: buurtbewoners, mensen 
die hier vroeger koffie kwamen kopen, mensen die zelf 
opgegroeid zijn in een ouderwets winkeltje, mensen die 
op weg waren naar andere monumenten en een  
mevrouw die kindermeisje geweest is van de familie.

Zowel de deelnemers 
als Coby en ik hebben 
ervan genoten! Om half 
2 stond de teller op 
246, ‘s middags zijn er 
nog veel meer mensen 
geweest, maar ik ben 
het aantal vergeten. Na 
deze dienst ben ik ook 
nog van andere monu-
menten gaan genieten.
Hopelijk volgen er nog 
veel evenementen waar 
ook overwegend zittend 
werk aangeboden 
wordt, want dit smaakte vooral naar meer! Deze succes-
volle middag werd met een warm welkom bij ‘tof koe kie’, 
gevestigd Achter het Stadhuis, afgesloten om nog even 
na te praten onder het genot van een drankje en een 
knabbeltje.

Monumentendag 2017 een registratie door Ricky Sterks

TV debuut Blauwe Engelen 		
door Jeroen van Dillen					   
Op 28 augustus ging mijn telefoon, “met Henk Engel; 
Jeroen heb jij volgende week woensdag wat te doen? 
Ehhhhh, even denken, nee. Dan ben jij de man. Hoezo? 
Nou, er worden volgende week opnames gemaakt door 
Omroep Max en daar hebben wij jou voor uitgekozen 
om dat voor ons te doen.” Ik durfde niet nog eens nee 
te zeggen. Henk had mij al eens eerder wat gevraagd, 
maar door andere bezigheden moest ik toen nee zeggen.
Nou weet ik uit ervaring (sommigen van jullie weten dat 
nog wel) dat interviews vaak lang worden opgenomen en 
zeer kort (of helemaal niet) worden uitgezonden. Dus ik 

maakte mij daar niet zo druk om. (Maar ik had begrepen, 
Tineke wel). En aldus geschiede.

De interviewer annex cameraman heeft zeker meer dan 
een uur staan opnemen en interviewen en heeft er een 
mooie compacte samenvatting (van 5 minuten) van  
gemaakt, waar onze “Blauwe Engelen” goed mee zijn 
voorgesteld.

Ik vond het leuk om dit te mogen doen en hoop dat ik 
(samen met de andere Engelen in de reportage) hiermee 
het enthousiasme heb kunnen laten zien dat wij allemaal 
hebben bij het uitvoeren van onze inzet voor ’s-Hertogen-
bosch.

QUOTE VAN DE MAAND, de dag ná Prinsjesdag:
“Ik vind het geweldig, die gastvrijheid hier. Bij ons in Den Haag

zijn ze alleen maar gastvrij als de koning komt!”



Bij deze evenementen zullen wij in ieder geval aanwezig zijn!

Gezond Den Bosch
zondag 8 oktober

Dag van de mantelzorg 
vrijdag 10 november

Margriet Winterfair
17 - 23 november

Sinds enige tijd is Coffeelab de “huiskamer” van de 
chauffeurs en de Blauwe Engelen die op het Stationsplein 
staan. Een goede reden om aan de uitbaters te vragen 
of ze een stukje wilden schrijven voor de rubriek “Even 
voorstellen...”. Of gaven ze de voorkeur aan een interview? 
Het werd het laatste. Vandaar dat ik dinsdagmiddag 26 
september rond 15.00 uur met een heerlijke cappuccino 
aan een van de grote tafels zat met Jan Willem van 
der Aa (49 jr., op de foto links), operational manager en 
Jeroen Veldkamp (46 jr.), coffee & concept. 
De twee kennen elkaar al een aantal jaren en zijn  
overtuigd van elkaars kwaliteiten. Jeroen weet alles van 
koffie, verkoopt ook hun eigen 
koffie met de verrassende 
naam Coffeelab en is meer-
malig Barista kampioen! Jan 
Willem is meer van de inkoop, 
personeel en organisatie.  
Samen met nog een vriend, 
Rob Bongers (49) die horeca- 
ontwikkelaar is, vinden ze  
elkaar in het concept  
Coffeelab en starten twee 
zaken in Eindhoven. Een vóór 
en een achter het station. 
Beetje ruige inrichting, horend 
bij het zakelijke en vluchtige 
karakter van de stad. Als die 
eenmaal lopen kijken ze verder 
maar niet over de grens van 
Brabant. Wordt het Den Bosch, 
Tilburg, Breda? De keuze valt 
op Den Bosch. Hometown van 
Jan Willem. De gemoedelijke 
sfeer van de stad triggert hen. 
Hier moet een ander soort 
Coffeelab komen. Wat rustiger van inrichting, zachtere 
kleuren, grote tafels waar gasten spontaan met elkaar in 
gesprek komen. Een zaak die verbindt. Lianne, de vrouw 
van Rob, van Studio Lime ontwerpt een interieur met 
eerlijk blank hout, witte tegels in het bar-gedeelte en veel 
planten. Een gemoedelijke sfeer die klanten vasthoudt. 
Die ze laat terugkomen. 
Wie zien we bij Coffeelab? Veel Bosschenaren die in de 
buurt van het station iets anders dan anders willen én 

gasten van hotel the Little Duke dat wel kamers maar 
geen ontbijt/lunch/diner faciliteiten biedt. En natuurlijk 
bezoekers van Den Bosch. Want sinds de uitzendbureaus 
grotendeels verdwenen zijn begint de stad niet over de 
Wilhelminabrug. Nee de stad begint bij de Draak!
Brengt ons meteen bij een zijsprongetje. Coffeelab  
serveert niet alleen koffie maar ook bijzondere cocktails 
met 0, medium of iets meer alcohol. En bier van brouwerij 
d’n Droak en wijn van de Bossche wijnhandel Barrique. 
Waarom ver halen als je kwaliteit dichtbij kunt krijgen.  
En de menukaart? Dat is er een zonder grenzen. Van 
pasta tot curry. Met veel vegetarische én veganistische 

varianten.
En, loopt het? Jan Willem en 
Jeroen zijn heel tevreden Nog 
elke week wordt er geplust! 
Ontbijt en lunch lopen als een 
speer. Nu de borreltijd en het 
diner nog. Daar gaan ze nu 
hun energie in steken. Ze zijn 
elke dag tot 21.00 uur open 
en óók in het weekend, maar 
dat weten ze in Den Bosch 
blijkbaar nog niet. Daar gaan 
ze wat aan doen.
Rest nog een laatste vraag. 
Wat hebben jullie met de 
Blauwe Engelen? “Dat is  
simpel”, antwoord Jan Willem. 
“Er kwamen er een keer ‘n 
paar binnen voor een kopje 
koffie en om even naar het 
toilet te gaan. Na een praatje 
met die blauwhemden  
omarmden we hun ideeën.  
We boden onze zaak  

eigenlijk direct aan als huiskamer omdat we veel  
waardering hebben voor jullie werk. Jullie sturen mensen 
met een prettig gevoel de stad in. Dat vinden wij zeer 
waardevol én er wordt, mede dankzij jullie, over ons 
gesproken. Dat filmpje op TV, dat was natuurlijk helemaal 
geweldig”. 
Het werd tijd voor een foto en nog een cappuccino. Het 
was een leuk gesprek met twee bevlogen vakmensen met 
het hart op de juiste plek!

Even voorstellen... door Geert van Stokkum

World Press Photo
8 november t/m 8 december



“Huishoudelijke mededelingen”		
GASTVRIJ-SHERTOGENBOSCH.NL en 
FACEBOOK Onze website werd de afgelopen 
maand 996 maal bezocht. Hierbij waren de 
pagina’s evenementen, wie zijn wij, het nieuws 
en wat doen we het belangrijkst. Via Facebook 
hadden we een bereik van 21.500 personen 

mede dankzij het ruim 9800 keer bekeken bericht ‘Maximale 
aandacht voor onze Blauwe Engelen - Omroep MAX’. Het vaakst 
werden we gevonden via Google. De betrokkenheid van de 
berichten was 4600 personen. Kijk regelmatig op onze website: 
www.gastvrij-shertogenbosch.nl én ga ons volgen op www.
facebook.com/gastvrij.shertogenbosch.nl We hebben nu 223 
FB-volgers. 

TOPROOSTER In November en December 
komen er extra evenementen. Log regel-
matig in om te zien of er een evenement 
op de agenda staat waarvoor je je wilt 
inschrijven! Let op: Heb je jezelf al als 
chauffeur of gastvrouw/heer ingeroosterd 

op een dag dat er een evenement is waar je zou willen helpen, 
zorg dan zelf voor vervanging en rooster jezelf niet op het aller-
laatste moment uit!					   

VERVOER In ons bestuurdersbestand staan 
36 personen, maar niet alle 36 personen 
roosteren zich in via Toprooster. Op de zon-
dagen kampen we nogal eens met een tekort 
aan bestuurders. Tot op heden is het geluk-
kig, vaak op het laatste moment, gelukt om 

de zondagen door onze ‘vaste’ bestuurders in te laten vullen. 
Waarvoor onze dank. Maar we zijn met spoed op zoek naar een 
aantal (reserve)bestuurders die, wanneer er plaatsen open val-
len, deze in Toprooster in kunnen vullen.  Daarom deze oproep: 

Bij de eerste Swim to fight Cancer, 2 jaar geleden, was 
ik als toeschouwer aanwezig. Toen al was ik onder de 
indruk van dit evenement en de saamhorigheid van de 
mensen voor dit gemeenschappelijke doel.
Dit jaar werd ik via de man van mijn vriendin gecon-
fronteerd met deze verschrikkelijke ziekte en twijfelde ik 
geen moment toen zij vroeg om samen met haar en haar 
dochters mee te zwemmen.
Ik probeerde me zo goed mogelijk voor te bereiden op 
het zwemmen zelf, door te trainen in het zwembad en de 
week voorafgaand in het open water.

Waar je je 
niet op voor 
kan voorbe-
reiden zijn 
de emoties 
en gevoelens 
die bij zo’n 
dag komen 
kijken.

Enerzijds de verdrietige 
en persoonlijke verhalen 
van de mensen maar 
anderzijds ook de enorme 
warmte die ik heb mogen 
ontvangen.
Deze warmte werd voor 
een groot deel gegeven 
door de 130 vrijwilligers die rond het evenement aanwezig 
waren, waaronder vele Blauwe Engelen.
Vanaf het moment van registreren bij binnenkomst, het 
eerste kopje koffie met Bossche Bol, bij de kleedruimtes, 
bemoedigende woorden bij het te water gaan, tot en met 
het hartelijke onthaal uit het water.  
Zo veel lieve mensen die je op het moment dat je het  
nodig hebt de juiste steun en kracht geven. Op deze 
zondag heb ik aan den lijve mogen ondervinden dat een 
vrijwilliger het verschil kan maken.
Dit maakt mij extra trots als voorzitter van onze Stichting 
en het goede werk dat wij doen.

Swim to fight cancer, een hartverwarmend evenement door Hilda Terlouw

heb je je opgegeven als bestuurder van de Hop on-Hop off bus, 
maar jezelf nog niet ingeroosterd... kijk in Toprooster en rooster 
je alsjeblieft in. En voor ons allen: check af en toe Toprooster 
om te kijken welke plekken nog ingevuld moeten worden. Alvast 
bedankt voor jullie medewerking.Binnenkort ontvangen jullie 
een uitnodiging voor het bijwonen van een bijeenkomst met alle 
bestuurders. Hierin gaan we met elkaar de afgelopen maanden 
evalueren.						    

VACATURE Gezocht: Een Blauwe ICT-Engel 
die ons Team komt helpen!		
Wat houdt het in?			 
Ondersteuning ICT beheerder Ton Rutten. 
Wat wordt er van je gevraagd?		
Bij afwezigheid van de ICT beheerder:	

•	Bewaken en beheren Website, FaceBook, TopRooster, 		
	 Web-mail en de NAS server 					   
•	Het signaleren van onvolkomenheden werking web-applicaties	
•	Verstrekken overzichten (statistieken FaceBook en 			 
	 Google Analytics)						    
En wat heb je:						    
•	MBO/HBO werk- en denkniveau					   
•	Goed cijfermatig inzicht					   
•	Kennis van WordPress, Google Analytics, NAS servers	
•	Ruime ervaring en affiniteit met (web)applicaties en 			
	 ICT beheer						    
Zijn dit jouw kwaliteiten?				  
•	Snel kunnen schakelen					   
•	Stressbestendig						   
•	Accuraat						    
•	24/7 mentaliteit						   
Dan ben je van harte welkom. 				  
Interesse of meer informatie?				  
Mail naar digitalemedia@gastvrij-shertogenbosch.nl 



Als Blauwe Engel kun je 
de laatste tijd alle kanten 
op: na fietshoesjes  
uitdelen, Monumenten- 
dag, Swim to fight 
Cancer en de Uitlokdag 
mocht ik vrijdag 22  
september meehelpen 
bij de Hippe Happen aan 
het strandje bij de  
Groote Wielen. Weer 
eens iets heel anders: 
niet in de binnenstad 
maar aan de rand van 

deze nieuwbouwwijk in Rosmalen. Van Marga Hazenberg 
kregen Els en ik nadere instructie: er was iemand nodig 
aan de kassa bij de theatertjes en iemand om in de  
vrijwilligersruimte te assisteren. Onze dienst was van 
16.00 uur tot 22.00 uur dus we besloten halverwege 
te switchen. Zo gezegd, zo gedaan. Els nam plaats in 
de turqoise kassa om kaartjes te verkopen van resp. 3 
en 6 euro bij voorstellingen zoals Paling in het groen 
en Burlesque (de kunst van verleiden met humor). In 
het begin liep het niet zo hard met de kaartjes maar de 
artiesten waren ’s-avonds toch heel tevreden met de 
dagopbrengst.  

In de vrijwilligersruimte 
was het een kwestie 
van wat opruimen en 
eten opscheppen voor 
de ruim 60 vrijwilligers. 
Vrijdag bestond het buffet 
uit stamppot zuurkool, 
hutspot, gehaktbal en 
worstjes. Inmiddels was 
er nog een Blauwe Engel 
bijgekomen: Roos uit  
Nuland die voor de eerste 
keer “in dienst” was! Al 
met al was het erg leuk 
om een keer mee te maken. Het was prachtig weer en 
alle eettentjes, terrasjes en andere activiteiten werden 
druk bezocht en het was een gezellige, geslaagde dag.

Hippe Happen Festival aan de Groote Wielen door Marianne Rouwmaat

Afscheid van onze “Founding Father”	
Het stond op onze nieuwe evenementenladder. Op zijn 
laatste werkdag, 30 september, “Op de koffie bij Ton 
Rombouts”. Daar wilden we niet bij ontbreken en dat 
heeft hij ook gemerkt. Om 09.15 uur stonden we de  
burgemeester in de Verwersstraat voor het Noordbrabants 
Museum, de plaats waar het voor ons allemaal eigenlijk 
begonnen is, met zo’n 70 Blauwe Engelen op te wachten. 
Hij was er zichtbaar van onder de indruk. Vervolgens  
sloten wij achter het bonte gezelschap aan waarna hij  
op het bordes van het stadhuis werd toegesproken en 
toege(vendel)zwaaid. Na een dankwoord aan alle  
aanwezigen was het tijd voor de beloofde koffie met  
iets lekkers. Tijd ook voor een delegatie van de Blauwe 
Engelen om aan te sluiten in de rij van burgers die  
afscheid kwamen nemen van burgemeester Rombouts. 
Wij deden dat niet met lege handen. Een prachtige én 
unieke, door Cor Unum gemaakte, schaal met achterop 
de tekst” Jij gaf ons vleugels” viel erg in de smaak. Ook 
de oorkonde waarmee hij door onze stichting werd  
benoemd tot Aartsengel der Blauwe Engelen werd met 
een brede glimlach in ontvangst genomen. Tot slot kreeg 
hij ook een exemplaar van onze nieuwe evenementen- 
ladder zodat hij kon zien waar hij de komende tijd als 
pensionado naar toe kan gaan in z’n “eigen” gemeente. 	
De foto-collage hiernaast geeft de afwezigen een indruk 
van het verloop van de ochtend.

Henny van Valkenburg-van 
Liempt verwees twee meiden 
naar Jan de Groot. Even later 
zaten ze op een bijzonder 
plekje hun bol te verorberen. 
Overigens hadden ze er geen 
bezwaar tegen dat deze foto in 
onze nieuwsbrief  geplaatst zou 
worden.


